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_________________________________________________________________________________ 
Herinnering aan Charles Crosbie 
Vorig jaar heeft de Historische Werkgroep de 
Borcht een graf geadopteerd op de Venrayse 
begraafplaats (Venray War Cemetery) met de 
Oorlogsgraven van het Gemenebest. 
Via de Stichting Adoptiegraven wisten we dat het 
ging om het graf van Korporaal Charles Crosbie, 
gesneuveld op 3 december 1944 op een plek iets 
ten noorden van waar nu Camping de Berckt ligt. 
Behalve zijn legernummer, rang en 
legeronderdeel wisten we echter niet veel meer. 
Een poos terug kregen we plotseling een bericht 
op Facebook van Roel Rijks, betrokken bij het 
Monument of Tolerance in Leudal. In dat bericht 
gaf hij aan, dat een familielid van Charles Crosbie 
graag contact wilde met de adoptanten van zijn 
graf. 
Zo kwamen we in contact met Amber Harrison, 
achternicht van Charles Crosbie, die mede 
namens haar grootmoeder, de zus van Charles, 
Irene Crosbie, meer aan de weet wilde komen 
over de omstandigheden waaronder Charles was 
gesneuveld.  
Dat was het begin van een soort achtbaan waarin 
zoeken en het vinden van resultaten elkaar 
razendsnel opvolgden. En er is een heel mooi 
contact ontstaan met de familieleden van 
Charles. 

 
Toen Charles sneuvelde in de ochtend van 3 
december 1944 was hij 28 jaar oud liet een 
vrouw, Doris, en een dochter, Beryl, na. 
 

 
Corporal Charles Crosbie 
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Charles werd geboren op 17 maart 1916 in 
Bootle, vlakbij Liverpool en was korporaal van de 
D-compagnie van het 1ste Bataljon Manchester 
Regiment van de 53ste Welsh Divisie. 
Zijn compagnie was gelegerd van 26 november 
tot 7 december in de buurt van Baarlo. 
Op dezelfde 3 december 1944 begon ook de 
bevrijding van Blerick, later bekend als de 
“Perfect Battle of Blerick”. 
Na zijn dood heeft Charles een veldgraf gekregen 
in de buurt van de Hei of de Hert. Hij is in 
september 1946 herbegraven op de 
begraafplaats in Venray. 
 
Charles’ ouders waren ook afkomstig uit Bootle, 
zijn vader Philip was stoker in een gasfabriek. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Philip 
gevaren op de koopvaardij en daar een aantal 
onderscheidingen voor ontvangen. 
Charles had twee broers Philip (1914-2001) en 
William (1922-2003) en een zus, Irene geboren in 
1931. Zij leeft nog en is erg benieuwd naar de 
feiten en verhalen over haar broer. 
Een oom van Charles, John, broer van zijn vader 
is gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog 
tijden de tweede slag om de Somme in augustus 
1918. 
 
Irene vertelt het verhaal, dat op de trouwdag van 
Charles en Doris Grace in 1941, tijdens het feest 
in zijn ouderlijk huis het luchtalarm afging en alle 
bruiloftsgasten, met medeneming van de drank 
en hapjes, het feest al zingend hebben voortgezet 
in de schuilkelder in de buurt. 
 

 

 
 
Vandaag hebben we bloemen bij zijn graf 
geplaatst. Het motto van de Adoptiegraven 
Stichting in gedachte houdend: Lest we forget! 
 
 
Zoektocht naar een man op een foto 
 

 
Een week of twee geleden kregen we een vraag 
over bovenstaande foto via twee kanten: 
Alex Collins, die we kennen van de viering “Baarlo 
75 jaar bevrijd” en als webmaster van een site 
over het 7th Battalion Light Infantry The 
Parachutists stuurde de vraag rechtstreeks naar 
onze Facebookpagina en via een doorlinking 
ontvingen we de vraag ook via de 
Facebookpagina van Foto Kino Linders in Venlo, 
waar Paul Rickett dezelfde vraag stelde: Wie 
herkent de man op de foto? 
Paul had de vraag naar Linders gestuurd, omdat 
op de achterzijde van de foto tussen de 
handgeschreven tekst de firmastempel nog juist 
zichtbaar is. 
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Alex had de vraag naar onze Facebookpagina 
gestuurd, omdat hij wist, dat tussen 22 januari en 
18 februari 1945 het 7de bataljon in de buurt van 
Baarlo was gelegerd. 
De foto was opgedoken toen de zoon van Wilf 
Rickett, die in eerder genoemd bataljon diende, 
de plunjezak van zijn vader nog eens een keer 
doorzocht en zich verbaasde, hij had deze foto 
nooit eerder gezien. Wilf Rickett heeft de oorlog 
overigens overleefd. 
 
De foto werd hierop via de mail aan een aantal 
leden van de HWG voorgelegd en al snel hadden 
we een positieve herkenning. Om 100% 
zekerheid te verkrijgen werd de foto ook 
voorgelegd aan de zoon van de man die mogelijk 
op de foto stond. 
Deze zoon meende stellig, dat het niet zijn vader, 
maar zijn oom betrof. Het vroeg enig speurwerk, 
maar uiteindelijk wist Henk Nijssen de juiste link 
te leggen, hij vond twee zoons (in Horst) van de 
man op de foto. Positieve herkenning volgde en 
de man op de foto was bekend: Pierre Pennings. 
 

 
Pierre Pennings 

 
Na enig speurwerk weten we nu het volgende: 
Pierre Pennings, geboren in 1916 in Kessel en in 
de oorlogsjaren onderwijzer aldaar. 
Pierre is in 1946 gehuwd met Gon Wulms en is in 
1954 leraar geworden aan de Mulo in Horst. Zij 
kregen vijf kinderen. 
Inmiddels hebben we de beide vragenstellers in 
contact gebracht met de twee zoons van Pierre, 

mogelijk komt binnenkort, na Corona, Wilf 
Rickett kopieën van de foto aanbieden aan de 
beide zoons.    

 
Huwelijksfoto Pierre Pennings en Gon Wulms 1946 

Gon Wulms is ook afkomstig uit Kessel, haar 
ouders waren de uitbaters van Café de 
Viersprong aan de Rijksweg in Kessel. 
Verder weten we dat de zus van Pierre, Jo 
Pennings in 1940 huwde met Had van Betteray 
van Café de Zwaan en secretaris-zaakvoerder van 
de Boerenbond. 
 
De broer van Pierre, Robert Pennings heeft 
gedurende de oorlogsjaren bij verschillende 
boerderijen op met name de Hei gewerkt. Robert 
was ook de gene die als hulp werkzaam was in de 
“Kraamkelder” aan de Grotestraat. In augustus 
1945 is hij gehuwd met Nora Pijpers, later namen 
zij de boerderij van haar ouders over.  
 
We zijn nog op zoek naar hoe de twee 
hoofdrolspelers Wilf Rickett, sergeant van een 
machinegeweer-peloton en Pierre Pennings 
elkaar hebben ontmoet. Wellicht op de lagere 
school in Kessel, waar naar zeggen een 
mitrailleurs-nest was ingericht. Pierre sprak 
Engels en is wellicht ingezet als vertaler. 
We zoeken verder, samen met zijn zoons!  
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  We ontvingen een laatste update van Paul Rickett: 

   
We have an update on the postcard found in my 
dad’s kitbag, posted here last month.  
Just to remind you it was a man’s photo, signed 
on the back and saying “we are friends till eternity 
because you have freed us from the Germans” 
but I didn’t have a clue who or where it was from.  
But we managed to identify the photographic 
company, based in Venlo, Holland, from a small, 
faded stamp on the back. Amazingly, that 
company is still there, they said they took the pic 
and the ball started rolling. 
After some great detective work from Alex Collins 
and Ton van Daelen over in Baarlo (near Venlo) 
the person has now been identified as Pierre 
Pennings, who was an English teacher in Kessel, 
just down the road from Baarlo, where the 7th 
saw post-Ardennes action in early 1945. We 
initially thought it was Pierre’s brother Robert, 
but he has now been positively identified by his 
sons Marcel and Peter.  
It’s likely Pierre and my old man became friends 
because he spoke English and was possibly an 
interpreter for the Paras, which was pretty 
important.  
It is also possible that they got to know each other 
because, says Alex, MMG platoon leader Rex 
Norton positioned one of the guns on a school 
roof and, as a teacher, Pierre may have played a 
part in that. 
Pierre did marry his fiancee, Gon, named on the 
postcard, straight after the war. He died in 1997 
and Gon in 2014. 
I’ve just contacted Marcel and Pierre to see if they 
want copies and and will keep you posted on 
what they say. 
Thanks to everyone for helping solve this mystery 
and reviving another poignant story. They just 
keep coming don’t they.  
 

   

   
  

  
    

 

  
 

 
 
 

Corona 
 
In verband met de verscherpte maatregelen in 
verband met de Corona-pandemie, zijn de 
publieke activiteiten van de HWG de Borcht 
voorlopig opgeschort. 
Achter de schermen wordt er natuurlijk gewoon 
doorgewerkt aan onderzoek, documentatie en 
digitalisering. 
Uw vragen kunt u dan ook gewoon blijven stellen 
aan het secretariaat: deborchtbaarlo@gmail.com 
 
 
Wielerwedstrijd 
 

  
 
Er werd in kringen van Wieler-deskundigen altijd 
vanuit gegaan, dat het in georganiseerd verband 
wedstijd fietsen in Baarlo zo’n zeventig jaar oud 
was. Maar dat wordt nu gelogenstraft door deze 
advertentie. 
Wie weet hier iets meer van af en kan ons verder 
helpen? 
Reacties graag naar; deborchtbaarlo@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/n/?alex.collins.7547&aref=1638443694704239&medium=email&mid=5d2279cd2439dG5af4977bcfe3G5d227e668466fG2a8&bcode=2.1638443696.AbzYClmNO_0tofhS-3c&n_m=tonvand%40gmail.com&rms=true
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https://www.facebook.com/n/?groups%2F2197512117179140%2Fpermalink%2F2933722140224797%2F&work_newsfeed_token=S%3A_I100066464767026%3A2933722140224797&aref=1638443694704239&medium=email&mid=5d2279cd2439dG5af4977bcfe3G5d227e668466fG2a8&bcode=2.1638443696.AbzYClmNO_0tofhS-3c&n_m=tonvand%40gmail.com&lloc=media_attachement&rms=true

